


In het hart van de het historische Paarl gebied vind 
je een alpaca boerderij. Ook leuk, maar daar ging 

het hier niet over: Paarl is namelijk ook het thuis van 
de bekende Babylonstoren, de oudste Nederlandse 

boerderij in de buurt van Kaapstad. En er is meer!

Paarl







Babylonstoren
& Soetmelksvlei

Je hoeft je niet heel lang in de materie vakantie-Kaapstad te verdiepen
om te ontdekken dat een bezoek aan Babylonstoren een must is. Maar we
zouden waardeloze tipgeefsters zijn als we ’m hier niet zouden
benoemen. De oudste boerderij — hij stamt uit 1692 — in de omgeving
van Kaapstad is van Nederlandse oorsprong en een aanrader van jewelste.
Na slechts een klein uurtje rijden vanaf het centrum van de stad, kom je
aan bij een witte herenboerderij waar alles, iedere hoek, elk detail,
beeldschoon is. Je wandelt er door de tuinen, slaat je budget stuk in de
farm shop (producten van de boerderij natuurlijk, maar ook geweldige
hoeden, zeep, servies, boeken, handdoeken en wijn van eveneens eigen
makelij), schuift er aan voor een fantastische lunch bij restaurant Babel,
het prijswinnende restaurant van het oord met voornamelijk vega
gerechten, of je drinkt wat in de Greenhouse, een prachtige kas met
terras. Logeren kan er ook en valt voor een nachtje of twee maximaal
(daarna wordt het wat saai misschien) absoluut aan te raden. Bovendien
kun je dan een dagdeel doorbrengen in de al even weergaloze spa. Dat
gezegd hebbende: alleen een ontbijt, gevolgd door een paar uur in de spa
en je bent de koning(in), beloofd. Plus: je Instagram-feed zal je dankbaar
zijn; alles bij Babylonstoren is even fotogeniek.

Dat is al tijden zo, maar sinds de nieuwe experience farm eind 2024
openden, Soetmelksvlei, werd dat nóg beter. De rit vanaf Babylonstoren
naar Soetmelksvlei is iets een kleine twintig minuten, in een safari-jeep en
je rijdt, bijna letterlijk, terug in de tijd. Back in the South African days, eind
19e eeuw, toen de wereld zich een stuk langzamer bewoog, en alles met
de hand werd gemaakt. Je koopt een ticket via de website van
Babylonstoren: ieder uur kunnen er tien mensen binnen (ga vroeg). Zó
mooi bedacht en uitgevoerd... Het is magisch!

Klapmuts Simondium Road
babylonstoren.com
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